
Kunst- en Cultuurroute Middelburg. 

Alle aandacht gaat zondag 3 maart uit naar de vaste routedeelnemers. Deze middag staan 

werken van onze jubilerende vaste routedeelnemers volop in de schijnwerpers.  

Er zijn kunstenaars van het eerste uur die 25 jaar lang, iedere eerste zondag van de maand, 

hun deuren voor u openen. Nog altijd presenteren zij, met veel plezier, hun werk. Denk aan 

kunstenares Juul Kortekaas, Brakstraat 5. Een middeleeuws huis gevuld met bloemen op 

grote doeken waarvan het voorjaar afspat. Of aan atelier Toos van Holstein, Korendijk 56, 

die jaar in, jaar uit haar 18e eeuwse atelier openstelt om haar olieverfschilderijen, aquarellen, 

keramiek en beelden te exposeren.      

Of bezoek atelier Riet Wullems, Vlissingsestraat 48, waar de natuur en de mens centraal 

staan in haar beelden, etsen en linoleumsnedes. Maar ook atelier Joke Apner, 

Beenhouwersingel 17 (1-hoog) is deze zondagmiddag uiteraard weer open. Op haar grote 

tafel vind je veel kleine Japner-boekjes, vouwkaarten en is fraai grafisch werk te zien. Bij 

Wolfgang Krug van Pazzo-Arte, Dam 35, word je automatisch vrolijk van zijn kleurrijke en 

fantasievolle gerecyclede kunst.  

Maar ook veel recent toegetreden deelnemers bij de route zijn geopend, zoals het Etty 

Hillesum Huis, Molenwater 77, waar hedendaagse kunst te ontdekken is die geïnspireerd is 

op haar geschriften (entree verschuldigd). Of bezoek de allernieuwste aanwinst van de route 

in de Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 10; de tijdelijke dependance van de Middelburgse 

Atelier Stichting (MAS) waar Kees van de Ven exposeert met ‘verbeelden van STILTE’. 

Routedeelnemers herken je aan de uitnodigend kunstvlaggen of kijk op 

www.kunstroutemiddelburg.nl voor actuele informatie.  
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